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Nieuwsbrief oktober 2024 

 
Maandritten 

We hebben er inmiddels een aantal succesvolle en mooie ritten opzitten. Dit jaar 

staan er nog 2 op de agenda, de oktoberrit en de Kerstrit. 

Op zondag 27 oktober is de laatste maandrit van het jaar. We starten dan vanaf de 

parkeerplaats van de Oude Kwekerij (voorheen Azalea kwekerij) aan de 

Bijsterbosweg 6, 8161 NE in Epe. Het belooft een mooie rit te worden door de 

bossen van Epe. De koffie staat om 9 uur klaar, vanaf 9.30 vertrekken we in plukjes. 

Opgeven voor de ritten altijd bij Henk: 0625456353 of 

voorzitter@hetcannenburghergerij.nl. 

De Kerstrit in kerststijl is zaterdag 14 OF op zondag 15 december, daarover later 

meer. 

Nieuwe leden 

En we hebben er een heel aantal nieuwe leden bij!  

Evalien Prins uit Apeldoorn, zij heeft haar paard in pension staan aan de Laarseweg.  

En Jeannette Eerhart uit Epe: “Hallo, als nieuw lid stel ik mij even voor. Jeannette is 

mijn naam, ik ben 67 jaar, geboren en getogen in Haarlem en al 47 jaar gelukkig met 

Piet, die al enige jaren lid is van deze leuke club sinds onze verhuizing naar Epe! Ik 

ben een echt pennymeisje en rij al vanaf mijn 6e en doe dit nog steeds met veel 

plezier. Ik rij graag in het bos maar het gymnastiseren van de paarden onder het 

zadel of aan de longe vind ik ook mooi om te doen. Ik men (nog) niet maar wie weet 

wat de toekomst nog brengt.... tot die tijd groom ik bij Piet, en genieten we mennend 

of op de fiets van de leuke maandritten. Ik hoop over enkele maanden weer te gaan 

rijden op onze jonge tuigpaarden. Het paardenvirus zit bij ons nogal diep en maakt 

ook dat wij na enige tegenslagen toch weer voor de paarden zijn gegaan. Omdat ik 

toch altijd van de partij ben dacht ik dan kan ik net zo goed lid worden van deze 

leuke vereniging. Tot gauw!!” 

En een bekende van ons die trouw meefietst is Klazien Veldwijk, zij is nu ook lid 

geworden. 

Jenneke Regtering uit Wapenveld heeft zich ook aangemeld, haar pony moet nog 

wennen aan samen met andere aanspanningen te rijden, dus ze begint rustig aan 

met een privélesje. Ze vertelt: “Ik ben Jenneke Regtering en men met mijn kleine 

vriendje Buddy een iets wat eigenwijze Shetlander. We mennen nu een aantal 

maanden maar na een actie die eindigde in de sloot en wat andere acties zoals te 

zien op de foto (Whatsapp) toch opzoek naar een men vereniging en lessen. 

Gisteren de eerste echte les gehad en het was fantastisch!! Ik hoop op goede lessen, 



leuke contacten en fijne veilige ritten!” 

En Jan en Henriette Westerink: “We zijn recent begonnen met mennen en hopen, 

nadat we eerst nog wat kilometers hebben geoefend, een keer bij jullie aan te sluiten 

bij een mooie rit. Wij zijn Jan en Henriette, en ons paard Branco is een Pools 

trekpaard. Tijdens onze eerste bosrit in Epe kwamen we Henk tegen. Door zijn 

enthousiasme zijn we bij deze aangesloten bij " Menners onder elkaar"      . O ja, we 

wonen in Elburg. Wie weet tot snel...” 

Wat leuk om zoveel nieuwe enthousiaste leden erbij te hebben. Iedereen heel veel 

plezier bij onze vereniging! 

Nieuwe sponsoren 

Sinds ons gezellige uitje en goed verzorgde barbecue bij de Vosselhoeve in Epe zijn 

zij ook onze sponsor geworden. Ook de Honingpot, die ons van heerlijke 

pannenkoeken voorzag tijdens de dagrit is nu sponsor. We vinden het geweldig dat 

steeds meer bedrijven uit onze gemeente ons sponsoren, waarvoor veel dank. 

Speculaaspoppenactie 

Zoals elk jaar organiseert ons lid Joop weer een speculaaspoppenactie. De poppen 

van 500 gram kosten €6,- per stuk en zijn ontzettend lekker! Al 29 jaar zijn Joop en 

Coby Fuijkkink, leden van onze vereniging, met hun Stichting Hulp Letland werkzaam 

in deze Baltische Staat en verlenen daar humanitair werk aan o.a. aan 

ouderencentra en scholen. Het gaat hier om de verkoop van een grote speculaaspop 

met amandelen, in cadeauverpakking, leuk om weg te geven of zelf rond 5 december 

op te eten. Bestel een of meerdere poppen via Whatsapp bij Karen (0612730993). 

Ze worden een keer tijdens een les uitgedeeld. 

Mest op het fietspad 

Bestuurders van een paard moeten het ruiterpad gebruiken als dat er is. Als er geen 

ruiterpad is mogen bestuurders van een paard in de berm of op de rijbaan lopen. Het 

fietspad is voor paarden formeel niet toegestaan. Via de gemeente kregen we een 

waarschuwing om geen mest op fietspaden achter te laten. Er wordt door BOA’s 

gecontroleerd en de boete is niet mals. Dus wees gewaarschuwd…..  

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens bij een van de activiteiten, 

het bestuur, Henk, Marieke, Susanne, John en Karen.  

 

 

 

  


